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Protestantse Kerkdiensten in de Koepelkerk 

De diensten beginnen, zowel in de zomer als in de winter om 10.00 uur, 
tenzij anders vermeld. 

17 maart Ds. O. Albada, Dalem 

24 maart Mevr. S. Versteeg, Gorinchem 

28 maart Ds. M. Boon 
Witte donderdag, Heilig Avondmaal - aanvang 19.30 uur 
Om 18.15 uur broodmaaltijd in het Huis voor Iedereen  

29 maart Gemeenteleden en cantorij 
Goede Vrijdag, aanvang 19.30 uur 

30 maart Ds. M. Boon  
Stille Zaterdag, aanvang 21.00 uur 

31 maart Ds. M. Boon  
Eerste Paasdag, aanvang 10.00 uur 

7 april Ds. E. Westrik, Boskoop 

14 april Mw. S. Versteeg, Gorinchem 

21 april  Ds. M. Boon 

28 april Ds. L. van Rees, Hoogblokland 
Heilig Avondmaal 

 5 mei Mevr. J. v.d. Berg, Nieuwpoort 

 9 mei Dhr. F. Werkman, Amersfoort 
Hemelvaartsdag, aanvang 10.00 uur 

12 mei Ds. B. van Empel, Vleuten 
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Meditatie  

Welk favoriet lied en waarom? 
 

Medio 2023 vroeg Ds. Martin Boon wie er een favoriet lied had en of hij/zij 

dat daarbij persoonlijk wilde toelichten in een dienst. Rond de twintig 

personen hadden daarop gereageerd. Welke verspreid ingedeeld werden in 

een Koepeldienst. Dat werden gedenkwaardige warme momenten. 

 

Sinds vijf jaar beheer ik de Facebook en Instagram pagina. Daarin post ik ook 

interviews, met als doel te laten zien, wie de mensen achter deze kleurrijke 

gemeente zijn. Zoals Mevr. Teuna de Jong, Gerrit van Zanten,  

Pleun Rietveld, André Huisman, Mevr. Hannie Versluis, Roelof Marskamp, 

Mevr. Anneke Buddingh-Keur, John de Jong, Han en Joke Cos en onlangs 

Cees van Andel. Waarbij Cees een prachtige ervaring met mij deelde maar 

niet voor in het interview. Echter hij later dit wél deelde bij de uitleg, toen 

zijn favoriete lied ten gehore gebracht werd. Net als bij de uitleg van de 

anderen, was verwondering en daardoor de onderlinge verbinding tastbaar. 

 

Hoe waardevol zijn twintig verhalen, als het om het delen van bijzondere 

persoonlijke ervaringen gaat? Omdat dat mensen juist bijeenbrengt in 

plaats van uit elkaar drijft. Uiteindelijk zijn en blijven we allemaal mensen, 

met hoogte- en dieptepunten. 

 

Mijn moeder zei altijd: ‘Als bidden even niet lukt Jannie, ga dan zingen. 

Want bidden is 2x zingen’. Sinds augustus 2021 mag ik onderdeel uitmaken 

van de Cantorij waarin prachtige liederen, ter ondersteuning van de liturgie 

ingestudeerd worden. En door te zingen voel ik de vibratie van m’n wezen. 

In volledige vrijheid er kunnen staan en als alles klopt, meegaan in de 

stroom ervan. Omdat: ‘Door alles loopt een barst, maar dat is waar juist het 

licht doorheen valt’ - uit het lied Anthem van L. Cohen. 

  

Jannie de Pijper 
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Bij de diensten 
 

Van 28 tot en met 31 maart is de Paascyclus. Dit zijn vier vieringen die één 

geheel vormen. Het kan mooi zijn om bij alle diensten aanwezig te zijn, 

maar ze zijn ook goed los van elkaar te bezoeken. De lezingen zijn dit jaar uit 

het evangelie naar Marcus.  

 

Op 28 maart om 19.30 uur vieren we Witte Donderdag. We staan erbij stil 

dat Jezus en zijn vrienden voor het laatst bij elkaar komen en vieren de 

maaltijd met elkaar. Van tevoren, vanaf 18.15 uur, is er een broodmaaltijd 

in het Huis voor Iedereen. Neem wat broodjes mee van thuis: deze verdelen 

we dan onder elkaar.  

 

Een dag later, op vrijdag 29 maart om 19.30 uur, lezen we over het lijden en 

sterven van Jezus. Deze dienst wordt voorbereid en uitgevoerd door 

gemeenteleden. De cantorij verleent ook medewerking aan deze viering.  

 

In de viering op Stille Zaterdag, 30 maart om 21.00 uur, is er aandacht voor 

het licht dat doorbreekt. Het is het hoogtepunt van het kerkelijk jaar: de 

duisternis heeft het 

licht er niet onder 

gekregen. De nieuwe 

paaskaars wordt 

binnengebracht. 

Daarbij is er dit jaar de 

mogelijkheid om op 

een tastbare, concrete manier bezig te zijn met de doop: de eigen doop 

herinneren of stilstaan bij het verlangen naar de doop. Naast de 

doopgedachtenis kun je ook een zegen krijgen. Het ontvangen van een 

zegen kan om allerlei redenen, bijvoorbeeld omdat je ergens tegenop ziet, 

of omdat je ernaar verlangt God meer te ervaren, of omdat je gewoon wel 

een steuntje in de rug kunt gebruiken.   
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Tenslotte is er de viering op Paasochtend, 31 maart om 10.00 uur: de 

afsluiting van de Paascyclus. Opnieuw is de cantorij aanwezig. Het belooft 

een feestelijke dienst te worden, met ook aandacht voor de jeugd. Vrolijke 

liederen klinken, en er is ruimte voor ontmoeting. 

 

Martin 

 

Vanuit de pastorie 

 

Op het moment dat ik dit schrijf is de veertigdagentijd net op weg. Direct 

aan het begin van deze periode overleed Aleksej Navalny, op 16 februari. 

Zijn dood schokte de wereld. Het laat mij ook niet onberoerd. Ik bewonder 

zijn onverschrokkenheid. Jarenlang kaartte hij publiekelijk misstanden in 

Rusland aan. Hij streed voor mensenrechten en meer democratie. En hij 

ondervond voortdurend tegenwerking vanuit de zittende macht. Vaak werd 

hij opgepakt en tijdelijk in de gevangenis gestopt. Enkele jaren geleden 

overleefde hij een moordaanslag. Hij knapte op in Duitsland. Vervolgens 

keerde hij vrijwillig terug naar Rusland, om daar bij aankomst direct achter 

de tralies te verdwijnen. In gevangenschap is hij vervolgens vermoord, naar 

het zich laat aanzien. Termen als zelfverloochening en je kruis opnemen 

krijgen met Navalny voor mij een heel concreet gezicht. Zijn moed grenst 

aan waanzin. Toen hij terugkeerde, wist hij dat hij groot risico liep. En toch 

ging hij. Aan één van zijn uitspraken, ook te zien in een indrukwekkende 

documentaire over hem bij de NPO, moet ik deze dagen regelmatig denken: 

‘Het enige wat ervoor nodig is om het kwaad te laten zegevieren is de 

passiviteit van goede mensen’. 

 

Van 28 april tot en met 5 mei heb ik vakantie. Jan Sterk (tel. 06-10125626) 

en Wil Verhaar (06-45552779) fungeren dan als aanspreekpunt bij 

dringende pastorale situaties.  

 

Martin 
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Wel en wee 
 

Op 27 januari jl. is overleden Lies van Dijk - De Jong, wonende aan 

Schotdeuren 2 te Arkel, zij is 71 jaar geworden. Onze gedachte en 

medeleven gaan uit naar de familie en vrienden van Lies, 

wij wensen hen veel sterkte toe!  

 

Op 15 februari jl. is overleden mevrouw C. Boom-Dazler, 

wonende aan Pr. Marijkeweg 34 te Ameide, zij is 94 jaar geworden. 

Ook voor de familie en vrienden van mevrouw Boom-Dazler, heel veel 

sterkte! 

 

Roelof Marskamp, scriba 

 

De mensen van voorbij, 

worden niet vergeten. 

De mensen van voorbij, 

zijn in een ander weten. 
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Berichten van het College van 
Kerkrentmeesters 
 

Actie Kerkbalans 2024 
 

Zoals elk jaar gebruikelijk is in januari onze 

Kerkbalansfolder met een begeleidende brief 

rondgestuurd. Per email voor zover bekend en 

anders door de brievenbus bezorgd. Hartelijk 

dank aan onze bezorgers, want die week lag er nog volop sneeuw! 

Het is vast opgevallen dat we een mooie foto van onze predikant  

Martin Boon, in toga, in het midden van de Koepelkerk konden plaatsen. 

Want inmiddels ruim een jaar verbonden aan onze gemeente is hij bij de 

meesten een bekend gezicht.  

Op onze vraag om mee te doen aan de Actie Kerkbalans is veel respons 

gekomen. Dank daarvoor, want het is niet vanzelfsprekend dat leden zo hun 

financiële betrokkenheid tonen. Het geeft ons vertrouwen dat met uw en 

jouw bijdrage het werk van de Koepelkerkgemeente mogelijk blijft. 

Mocht u nog niet in de gelegenheid geweest zijn een toezegging te doen, 

dan kan dat nog per mail naar ledenadmin@koepelkerkarkel.nl. Uiteraard 

kan de bijdrage ook direct overgemaakt worden op   

NL65 RABO 03222 61112 t.n.v. Protestantse Gemeente Arkel, o.v.v. 

‘Kerkbalans’. Nogmaals dank! 

 

Verjaardags- en koekenfonds  
 

Clari Ponssen is met ‘haar team’ heel trouw in het bezoeken van jarige 

gemeenteleden. Ze komt op de koffie op de dag zelf of ze fietst kort daarna 

langs, met een kaart en (vanaf een bepaalde leeftijd) met een attentie. Dat  

wordt door veel mensen op prijs gesteld en het bekende ‘busje’ ter dekking 

van de onkosten wordt niet vergeten.  

mailto:ledenadmin@koepelkerkarkel.nl
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Hoewel dit uiteraard geen verplichting is, krijgt zij vaak een gift. Na aftrek 

van alle kosten (inclusief de bloemengroet op zondag) bleef er in 2023 een 

prachtige opbrengst van € 1.300 over! Ontzettend bedankt Clari en 

iedereen die haar helpt bij het maken en bezorgen van kaarten en attenties! 

Dat geldt ook voor de bezorgers van de boterkoeken in de week dat 

KoepelNieuws verschijnt. Wil je over deze actie meer weten of lijkt het je 

leuk Clari een handje te helpen? Bel haar gerust op 0183-561836. Het wordt 

enorm gewaardeerd! 

 

 

Collecteren via GIVT of met collectebonnen 
 

Naast het gebruik van de GIVT app blijven 

collectebonnen ook beschikbaar om bij te dragen aan 

de collecte.  

 

U bestelt de bonnen eenvoudig door een bedrag over 

te maken op NL65 RABO 03222 61112 en daarbij aan te 

geven welke bonnen u wenst. 

– Een kaart met 20 gele bonnen à € 1,00 kost € 20,-. 

– Een kaart met 20 groene bonnen à € 1,50 kost € 30,-. 

Na ontvangst van het bedrag worden de collectebonnen binnen 2 weken bij 

u bezorgd. 

                                                                                                              

Namens het College van Kerkrentmeesters, 

Ilona Kamsteeg, penningmeester  
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Paascollecte 
 

Ga mee! PKN Nederland heeft dit 

thema verbonden aan de tijd 

rondom Pasen 2024. De Paaskaars 

staat symbool voor de aanwezigheid 

van het Licht. Dit Licht gaat met ons 

mee het nieuwe jaar na Pasen in.  

 

Het ontsteken van een nieuwe 

Paaskaars staat symbool voor een 

nieuwe start. Resultaten uit het 

verleden kunnen we achter ons 

laten. Een nieuw begin van een 

ander leven zoals Jezus ons laat zien. 

 

Om jaarlijks een mooie Paaskaars in 

de kerk te kunnen ontsteken vragen we uw financiële bijdrage. Doet u mee? 

Een extra bijdrage tijdens de collecte via de collectebussen of via de GIVT-

app wordt gewaardeerd. Ook kunt uw gift overmaken op  

IBAN NL65RABO0322261112 t.n.v. Protestantse Gemeente Arkel, onder 

vermelding van ‘Paascollecte 2024’.  

 

Job van de Water,  

voorzitter College van Kerkrentmeesters 
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Berichten van de Diaconie  

 

Project 2023 African Hands/Mercy Air 
Ons project voor 2023 was Mercy Air. Een 

van de projecten in Afrika die de Stichting 

African Hands ondersteunt. 

In de kerkdienst van zondag  
18 februari hebben we dit 
project afgesloten. We hebben 
een cheque van maar liefst 
€ 3.750,= (!) kunnen 
overhandigen aan de mensen 
van African Hands. 

 
Bij het begin van dit project hebben we spaardoosjes 
uitgedeeld die om wat zelfwerkzaamheid vroegen: u 
kon er een vliegtuigje van maken. We hebben een 
wedstrijd uitgeschreven wie het vliegtuigje het 
mooist kon versieren. De winnaar is Siem Franken. Hij 
heeft zijn prijs inmiddels ontvangen. 

 

 

Project 2024 Karin’s Zonnestraal 

 
Als project voor 2024 hebben we gekozen voor Karin’s Zonnestraal. In de 
kerkdienst van 4 februari is door Karin en haar hele team een presentatie 
gegeven. Karin en haar man hebben een zorgboerderij aan de Minkeloos in 
Noordeloos. Het Fijnproevertje in Hoornaar is hier ook onderdeel van 
evenals zorgbakkerij Peter van der Heul in Nieuwpoort. Wilt u meer weten, 
kijk dan op www.karinszonnestraal.nl. 

 
 
 
 

 

http://www.karinszonnestraal.nl/
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Jaarrekening 2023 
 

Graag willen we u de jaarrekening van 2023 presenteren, zie volgende 

pagina. Wat opvalt is dat de begroting ruim is overschreden. De oorzaak? 

Uw bijdragen! Het doet goed om te constateren dat u onze projecten 

ruimschoots aandacht hebt gegeven. Het geld dat we voor doelen van 

derden hebben gekregen is allemaal doorgestuurd. Van sommige acties is 

de opbrengst zelfs verdubbeld door de Diaconie. Zelf zijn we er dus niet 

rijker van geworden. Dat is ook niet de bedoeling. Dankzij een legaat van € 

4.000,= dat we ontvingen is het tekort meegevallen (€ 285,=). 

Mocht u vragen hebben of de jaarrekening in willen zien (van 18 tot 23 

maart), dan kunt u terecht bij Henk de Leeuw (diaken/penningmeester,  

06-50736698).  

 

Giften 
 

Via de Handwerkclub ontvingen we een gift van € 100,= voor het project 

Mercy Air en een bijdrage van € 42,45. 

Afgelopen periode ontvingen we via mw. Lolo Brommeijer een gift van  

€ 10,= voor de Diaconie en € 10 ,= voor de Kerk. 

Via de bank ontvingen we drie giften van elk € 50,= voor de Diaconie 

Hartelijk dank voor al uw bijdragen! 

 

Kerkauto  
 
Bent u slecht ter been en kunt u niet zelf naar 

de Koepelkerk komen op zondagochtend, dan 

kunt u gebruik maken van de kerkauto. Als u 

dat wilt, belt u dan zaterdagmiddag vóór  

16.00 uur naar Mari de Koning  

tel. 06 2201 3248 of Lucas Bakelaar tel. 06 4397 2274. 
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Arkel Solidair 
 

We zijn dankbaar dat er nog altijd mensen zijn die geld ‘over’ hebben. 

Zonder hen kunnen we als Diaconie weinig doen. Maar we weten dat er in 

deze tijd ook veel mensen zijn die geld te kort komen. Dan denken we 

vooral aan mensen met weinig inkomsten. Als u bij deze groep hoort, neem 

vooral contact op met de Voedselbank. Op de website 

https://voedselbankgiessenlanden-zederik.nl/ kunt u zien hoe veel geld u na 

aftrek van de vaste kosten over mag houden om in aanmerking te komen 

voor een voedselpakket. Hebt u geen internet? Vraag het aan iemand! 

Volgens de laatste berichten zijn er rond de 110 gezinnen die wekelijks een 

pakket krijgen. 

Hebt u onverwachte extra uitgaven die u niet kunt opbrengen? Bespreek 

het bij de Voedselbank of vraag het aan een van de Diakenen (voor 

contactgegevens zie achterin het KoepelNieuws). Als het even kan proberen 

we u te helpen. 

 

Voorbeden 
 

In de Koepelkerk, wanneer u de kerk binnenkomt, ligt links op het tafeltje 

(met bijvoorbeeld dit KoepelNieuws) ook een voorbedenschrift. Wanneer u 

wilt dat in de kerkdienst voor u, iets of iemand gebeden wordt kunt u dat 

hierin aangeven. 

We denken dat het goed is om te bidden. In de Bijbel zijn er veel 

voorbeelden van gebeden en de effecten daarvan. Soms lijken gebeden 

geen resultaat te hebben. Soms kom je na verloop van tijd achter het 

waarom. Soms blijft het, zoals de Rooms-Katholieken het noemen, een 

mysterie. Toch moedigt Jezus bidden aan. 

 

https://voedselbankgiessenlanden-zederik.nl/
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Er zit ook nog een ander aspect aan bidden: delen. Wat je op je hart hebt 

delen met God. En bij voorbede doen in de kerk ‘delen met anderen’. Je 

staat dan niet alleen. 

In onze moderne tijd zit er helaas wel een negatief aspect aan. Door 

voorbede te doen in de kerk wordt ook iets persoonlijks openbaar gemaakt. 

Soms wordt dat niet op prijs gesteld. We vragen u daarom om vooraf na te 

gaan of dit kan. Is dat niet mogelijk, dan is het misschien beter om geen 

namen te noemen. 

 

 

De Voedselbank 
 

U weet ongetwijfeld wat een fantastisch werk de 

Voedselbank doet. Wilt U meer weten over dit 

leuke werk, of heeft u tijd en zin om óók vrijwilliger 

te worden? Bel gerust even naar Wil Verhaar:  

telefoonnummer is 06 – 45 55 27 79. 

 

De Voedselbank is nog op zoek naar één of twee vrijwilligers (of een 

echtpaar), die op woensdag van 10.00 tot 12.00 uur kunnen helpen bij het 

(grotendeels) vullen van de voedselpakketten voor onze klanten. 

Heel leuk werk in een gezellig team én goed bezig voor de medemens! 

Nederland heeft weliswaar een Minister van Armoedebeleid maar het 

dagelijks werk van armoedebestrijding komt toch neer op de enthousiaste 

inzet van veel vrijwilligers. 
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‘We spelen allemaal met dezelfde volleybal’ 
 

HOORNAAR – ‘Zij is vrijzinnig en ik ben behoudend. We zijn het wat dat 

betreft lang niet altijd met elkaar eens, maar we kunnen het in deze kerk 

uitstekend samen vinden’, aldus Pleun Rietveld. Samen met zijn vrouw 

Janny de Groot vertelt hij over hun nieuwe woning, de onderlinge band en 

de betrokkenheid bij de Koepelkerk. Bindende schakel tijdens het 

geanimeerde gesprek is het door Pleun aangedragen thema: verbinding. 

 
Door Martin Boon  
 
De Talentenveiling, op 11 november 2023, is de aanleiding voor dit 

interview. Daar bood ik aan nog eens in de huid van journalist te kruipen en 

een bijdrage voor KoepelNieuws te schrijven. Pleun bleek bereid hiervoor in 

de buidel te tasten. Op een druilerige avond in februari hebben we 

afgesproken in Hoornaar. Sinds ongeveer een jaar zijn Pleun en Janny daar 

gevestigd in een 

nieuwbouwhuis, op de plek 

waar vroeger eetcafé 

Ponderosa huisde. Vanaf de 

moderne, gelijkvloerse 

woning zijn er prachtige, 

weidse uitzichten. Helaas 

ging de oplevering van het 

huis echter niet van een 

leien dakje. De woning had 

en heeft verschillende (constructie)fouten die slechts mondjesmaat worden 

aangepast. Het kostte de twee al heel wat bloed, zweet en tranen, vertellen 

ze. Janny: ‘We hadden gehoopt hier een nieuwe start te kunnen maken. En 

dat gaat misschien ook wel lukken. Maar ik zou blij zijn als dit allemaal 

achter de rug is.’ 
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Gezeten aan de eetkamer vertelt Pleun dat hij het in het artikel graag over 

‘verbinding’ zou willen hebben. Janny, gezeten op een comfortabele  

fauteuil, bevindt zich tijdens het gesprek verderop in de woonkamer. Aan 

het begin zegt ze zich afzijdig te willen houden, maar ze doet uiteindelijk 

volop mee. Het leidt tot een levendige en openhartige ontmoeting. Bij het 

woord ‘verbinding’ denkt Pleun in eerste instantie aan de Koepelkerk. 

Hardop vraagt hij zich af: ‘Wat bindt ons met elkaar? Ik ervaar de gemeente 

als een warm bad, ik kom er graag. Maar deze vraag houdt mij weleens 

bezig.’ Desgevraagd geeft hij zelf een antwoord: ‘Het Woord, dat is volgens 

mij wat ons bij elkaar houdt. Daar zijn we allemaal mee bezig. Je kunt het 

vergelijken met een volleybalwedstrijd. Iedereen speelt met dezelfde 

volleybal, maar wel allemaal op verschillende manieren.’ Een volleybal is 

wellicht ook een passend beeld voor het gesprek, dat verschillende kanten 

op schiet. Terugkerende factor blijft het door Pleun aangedragen 

onderwerp. Telkens als het woord ‘verbinding’ valt, steekt hij glimlachend 

een vinger omhoog en zegt: ‘kijk, daar heb je het weer!’ 

 

Eerlijk vertellen Pleun en Janny over hun onderlinge band. Meer dan 40 jaar 

zijn ze getrouwd. Samen kregen ze één dochter: Kyra. In 2016 overleed zij 

na een ziekbed, op 23-jarige leeftijd. Beiden gaan verschillend om met het 

gemis, legt Janny uit. ‘Het helpt mij om naar het graf te gaan. En ik vind het 

fijn om foto’s en filmpjes van Kyra terug te kijken. Voor Pleun werkt rouwen 

op andere manieren. Soms is dat ook wel zoeken met elkaar.’ Na het 

overlijden van Kyra is Janny meer en meer betrokken geraakt bij de 

Koepelkerk, Pleun was dat al langer. De twee zijn wat betreft kerkelijke 

ligging de Koepelkerk in het klein: ‘Zij is vrijzinnig en ik ben behoudend. We 

zijn het wat dat betreft lang niet altijd met elkaar eens, maar we kunnen het 

in deze kerk uitstekend samen vinden’, zegt Pleun terwijl hij naar zijn vrouw 

kijkt.  

 

De laatste verbindende schakel in het gesprek gaat over de band tussen de 

Koepelkerk en het dorp. Pleun: ‘Ik vind het heel belangrijk dat we kerk zijn  
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voor alle Arkelaren, dat iedereen welkom is.’ Hij is blij dat er regelmatig ‘een 

nieuw gezicht’ te zien is in de kerk. Laagdrempeligheid hoort voor hem bij 

kerkdiensten. Dat was ook de reden dat hij tijdens de viering op Kerstavond 

even zijn hart vasthield: ‘Jij zei toen dat je het ging hebben over Johannes 1, 

en niet over het bekende Kerstverhaal. En ik dacht: er zitten zoveel mensen 

in de kerk die hier niet zo vaak komen, en dan doe je dit! Gelukkig kwam het 

helemaal goed; ik vond dat je het duidelijk en aansprekend bracht.’   

 
 
Concerten 16 maart en 20 april 2024  
 
Dit is de aankondiging voor het concert van 16 maart a.s. Een optreden van 

het trio met Jan Gispen op viool, Rob Gradstein op cello en  

Tonnie Meinhardt op piano. Zij 

spelen in wisselende 

samenstelling als duo en ook als 

trio. Twee trio’s van Beethoven 

en Clara Schumann staan o.a. op 

het programma. Bij elkaar een 

aantrekkelijk programma, 

tenminste voor liefhebbers van 

kamermuziek. 

 

Het laatste concert in dit seizoen staat gepland op zaterdag 20 april.  

Andrew Clark begeleidt Heleen Meijer, sopraan. Zij gaan Engelse liederen 

ten gehore brengen. We kennen dit duo van adventsconcerten maar nu dus 

een ‘algemeen’ programma. 

 

Nog nooit geweest? Van harte welkom om eens te proberen. De concerten 

kenmerken zich door hun intieme en ontspannen sfeer.  

Zoals altijd beginnen de concerten om 15.30 uur.  
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Ze worden gehouden in de Koepelkerk van Arkel en duren ongeveer een 

uur. De kerk gaat open voor publiek om 15.00 uur. De toegang is gratis.  

Na afloop staat er een bus klaar voor uw financiële bijdrage. Na het concert 

is er gelegenheid om met elkaar en de musici na te praten onder het genot 

van een consumptie in het Huis voor Iedereen.  

 

Diverse keren is al gevraagd waarom we geen toegangsprijs laten betalen. 

Er treden immers ook professionele musici op? Dat laatste is zeker waar.  

 

En zijn de musici niet ‘echte’ professionals, dan spelen ze toch op 

professioneel niveau. Daar zijn twee redenen voor:  

in Arkel zien we deze concerten als een kerkelijke activiteit en voor 

kerkelijke activiteiten wordt geen toegangsprijs gevraagd.  

De tweede reden is, dat we vinden, dat muziek voor iedereen toegankelijk 

moet zijn, dus ook voor mensen met een kleine beurs. We doen dit in de 

overtuiging, dat mensen met een wat grotere beurs meehelpen aan een 

positieve financiële balans.   

Belangrijk: de netto opbrengst is bestemd voor de verduurzaming van de 

kerk!  

 

Herman Meinhardt 
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Rommelmarkt Arkel op 13 april 2024  
Locatie: Plein 983 van 9.00 uur – 13.00 uur 
 

De voorbereidingen zijn in volle gang om 

de komende editie van onze jaarlijkse 

Rommelmarkt weer tot een succes te 

maken. Buiten een keur aan leuke spullen 

is er van alles te beleven zoals een gezellig 

terras, het welbekende Rad van Avontuur 

en de overheerlijke soep, wafels en 

broodjes. 

Voor goedgevulde kramen, vol met 

aantrekkelijke koopjes, zijn we weer afhankelijk van het inleveren van uw 

overcomplete spullen die op zoek zijn naar een nieuwe eigenaar.  Natuurlijk 

hopen we daarom dat u weer veel mooie en leuke spullen voor ons heeft 

bewaard!   

 

Gezien het succes van vorig jaar organiseren wij ook dit jaar weer een 

drietal inlevermomenten. Voor wie echt niet in de gelegenheid is, of in staat 

is, om de spullen te brengen, kan contact opnemen met de organisatie van 

de Rommelmarkt: arkelrommelmarkt@gmail.com 

 

Inleverdata spullen: 

Zaterdag 30 maart van 9.00 uur – 11.00 uur op Plein 983 

Zaterdag 6 april van 9.00 uur – 11.00 uur op Plein 983 

Maandag avond 8 april van 18.30 uur – 20.00 uur op Plein 983 

 

Om dit jaar maar zeker ook de navolgende jaren de organisatie van de 

Rommelmarkt mogelijk te maken zijn we nog steeds DRINGEND op zoek 

naar nieuwe vrijwilligers voor de voorbereiding en tijdens de Rommelmarkt. 

Alleen met nieuwe enthousiaste mensen blijft het mogelijk de 

Rommelmarkt, te organiseren.  

mailto:arkelrommelmarkt@gmail.com
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Heeft u zin in gezelligheid, en dagje frisse buitenlucht en wilt u een goed 

doel ondersteunen? Stuur dan een bericht naar 

arkelrommelmarkt@gmail.com   

 

Namens de Stichting Rommelmarkt Arkel 

Peter Selhorst 

 
 

Fancy fair kraam – wie helpt mee? 
 

De voorbereidingen voor de jaarlijkse Rommelmarkt zijn in volle gang. 

Kramen vol artikelen die een tweede bestemming krijgen. 

Op deze Rommelmarkt ook de inmiddels traditionele Fancy Fair kraam met 

jam, kruidkoeken, wijn, snoepjes voor de kinderen en allerlei ander lekkers.  

 

Wilt u meehelpen om deze kraam te 

bevoorraden? Bakt u overheerlijke cake, 

boterkoek, appeltaart, koekjes, speculaas of 

anders lekkers? Maakt u jam of compotes? Of 

heeft u andere suggesties om deze kraam met 

lekkers te vullen? Ik ben benieuwd….. 

 

Wij verkopen uw huisgemaakte lekkernijen graag! 

Neem contact op met Joke Selhorst, 06-423 20 374 of mail naar 

joke@selhorst.eu 

Alvast hartelijk dank voor uw hulp! 
 

 

 

 

 

mailto:arkelrommelmarkt@gmail.com
mailto:joke@selhorst.eu.
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In de vorige editie van KoepelNieuws was helaas de laatste zin van het 
gedicht van Teuna de Jong weggevallen. Onderstaand het volledige gedicht 
én een nieuw gedicht. 
 

 Uit de kindermond 
door Teuna de Jong 

 
Mijn achterkleinkind vroeg mij laatst: 

“Omi, jij was er zeker al 
toen Jezus werd geboren in een stal”.  
Zij had daar blijkbaar over nagedacht.  

Maar dat zij mij zó oud zou schatten 
had ik toch niet verwacht! 

 
Lente 
door Teuna de Jong 
 
De lente is gekomen voor ons allemaal. 
Laat anderen maar werken, maar wij gaan ‘aan de haal’. 
Al moet het met rollator of met de wandelstok. 
Wij denken niet meer aan de ‘winterklok’. 
Wij zien de lente als een feest op aarde. 
Dát is nou weer een voorrecht voor bejaarden. 
Geniet ervan zolang het allemaal nog gaat. 
Een twee en negentigjarige geeft jullie deze raad.  
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KoepelKids (crèche en kindernevendienst) 
 

Kinderen zijn van harte welkom 

in de Koepelkerk! Elke eerste 

zondag van de maand zal er een 

KoepelKids-uurtje georganiseerd 

worden. We starten in de kerk 

en kort na het begin van de 

dienst vertrekken we naar het 

Huis voor Iedereen. Daar 

luisteren we naar een verhaal, zingen we liedjes en/of is er een creatieve 

activiteit. Kort voor het einde van de dienst zullen alle kinderen (ook de 

kinderen van de crèche) mee terug komen naar de kerk en wordt de 

gezamenlijk de kerkdienst afgesloten. Na afloop is er tijd voor 

koffie/thee/limonade als daar behoefte aan is.  

 

Naast deze vaste uurtjes plannen we (indien mogelijk) bij speciale diensten 

ook een moment voor de kinderen in. Hiervoor zal dan een speciale 

uitnodiging komen. Wil je ook op de hoogte gehouden worden voor 

activiteiten voor de kinderen? Stuur dan een mail met naam naar 

kids@koepelkerkarkel.nl en we zullen een uitnodiging sturen als er iets 

leuks gepland staat. 

 

Willen jullie gebruik maken van de crèche (start om 9.45/10.00 uur in het 

Huis voor Iedereen en voor kinderen tussen 0-4 jaar), dan horen we dat 

graag van tevoren. Dit kan door contact op te nemen met Patricia van de 

Giessen-Zoer (06-40214771 of mail naar kids@koepelkerkarkel.nl). 

 

Hopelijk tot snel! 

Groetjes  

Annemarieke, Mirte, Daphne en Patricia 

 

mailto:kids@koepelkerkarkel.nl
mailto:kids@koepelkerkarkel.nl
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Van de Redactie 
 
De kopij per e-mail voor het volgende nummer dient uiterlijk woensdag  
24 april 2024 aangeleverd te zijn bij Joke Selhorst-Heije, Dam 21,  
4241 BL Arkel, tel. 06-42320374. U kunt uw kopij per e-mail zenden aan:  
koepelkerk@gmail.com 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Het KoepelNieuws kunt u dinsdag 1 mei 2024 in Jolanda's Knutsel en 
Handwerkhoek, Raadhuisplein 6 te Arkel tussen 13.00 en 14.00 uur ophalen, 
alsmede de eventuele boterkoeken die besteld zijn en bezorgd moeten 
worden. De nieuwe uitgave van KoepelNieuws reikt tot zondag  
7 juli 2024. 
 

 
Agenda overige activiteiten  

 
26 maart 2024   Kerkenraadsvergadering 

aanvang 19.30 uur, Huis voor Iedereen 
 
13 april 2024 Rommelmarkt, Plein 983, aanvang 9.00 uur 
 
23 april 2024 Kerkenraadsvergadering 

aanvang 19.30 uur, Huis voor Iedereen 

 

mailto:koepelkerk@gmail.com
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.gyla.nl/redactie.html&ei=1By4VNTaOJH7avqQgJAD&bvm=bv.83640239,d.d2s&psig=AFQjCNG7SrjIK6NrXhHtK7ttK040zTCKGw&ust=1421438440925014
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Agenda Verdieping en Ontmoeting 
 
Elke eerste dinsdag van de maand, inloopochtend vanaf 10.00 uur, 
Huis voor Iedereen. 
 
 
13 maart 2024 Filmavond & maaltijd, Huis voor Iedereen,  
 Aanvang 18.00 uur met een broodmaaltijd 
 
16 maart 2024 Thema-wandeling, aanvang 9.30 uur 

aanmelden: pga-aanmelden@outlook.com 
 
16 maart 2024 Concert met trio Tonnie Meinhardt,  

Jan Gispen en Rob Gradstein,  
aanvang 15.30 uur, Koepelkerk 

 
19 maart 2024 Spelenderwijs - Bibliodrama, 

aanvang 19.30 uur, Huis voor Iedereen 
 
21 maart 2024 Seniorenkring, aanvang 10.00 uur 

aanmelden bij Jan Sterk/Martin Boon 
 
 2 april 2024 Leeskring: ‘Zondagmorgen’ – W.J. Otten 

aanvang 19.30 uur, Huis voor Iedereen 
 
 7 april 2024 KoepelKids, aanvang 10.00 uur, Koepelkerk/ 

Huis voor Iedereen 
 
18 april 2024 Seniorenkring, aanvang 10.00 uur 

aanmelden bij Jan Sterk/Martin Boon 
 
20 april 2024 Concert met Heleen Meijer/Andrew Clark, 

aanvang 15.30 uur, Koepelkerk  
 
 5 mei 2024 KoepelKids, aanvang 10.00 uur, Koepelkerk/ 

Huis voor Iedereen 
 

mailto:pga-aanmelden@outlook.com
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Informatie over giften en stortingen 

 
Giften en stortingen voor de Kerk 
O.a. Kerkbalans, VVB, algemeen kerkenwerk/kerkelijk orgaan, onderhoud 
gebouwen, kerkblad). 
T.n.v. Protestantse Gemeente te Arkel – rekeningnummer IBAN:  
NL65RABO 0322 2611 12 of NL12INGB 0000 0987 44). 
 
Giften en stortingen voor de Diaconie 
O.a. project, Arkel Solidair, algemeen/overig diaconie. 
T.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente te Arkel – rekeningnummer IBAN: 
NL45 RABO 0397 2181 25. 
 
Giften en Stortingen aan Club van Honderd 

T.n.v. Protestantse Gemeente te Arkel – NL65RABO 0322 2611 12 o.v.v. 
‘Club van 100’. 
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Protestantse Gemeente te Arkel 

 
Postadres Scriba Protestantse Gemeente te Arkel:  
Dhr. R. Marskamp, Kerkeind 29, 4241 XC  ARKEL – 0183-785572  
e-mail: scriba@koepelkerkarkel.nl / info@koepelkerkarkel.nl   
 

Predikant: Ds. Martin Boon, e-mail: martindedominee@gmail.com, 
telefoon 06-16279444 
 

Voorzitter Kerkenraad: Dhr. N. Houweling, e-mail: 
n.houweling@haarsgroep.nl 
 

Voorzitter College van Kerkrentmeesters: Dhr. J. v.d. Water, e-mail:  
cvk@koepelkerkarkel.nl 
 

Administrateur: Dhr. D.J. Rietveld, telefoon 0418-670320, e-mail: 
cvk@koepelkerkarkel.nl 
 

Aanspreekpunt Diaconie: Dhr. M. de Koning,  Pr Margrietstraat 46, Arkel, 
telefoon 06-22013248, e-mail: diaconie@koepelkerkarkel.nl 
 

Adres Koepelkerk: Kerkeind 29, 4241 XC  ARKEL 
 

Diensten Koepelkerk:  
Zondagmorgen 10.00 uur 
 

Kindernevendienst en crèche:  
Elke eerste zondagochtend van de maand in het "Huis voor Iedereen" nabij 
de Koepelkerk. 
 

Koster(s) Koepelkerk: Aanspreekpunt dhr. G. Zwaan,  
Kon. Wilhelminastraat 57, 4241 AW  ARKEL, telefoon 06-83123068 
 

Verhuur en besprekingen van de kerkelijke gebouwen:  
Herman Meinhardt, telefoon 06-51643850, e-mail: 
verhuur@koepelkerkarkel.nl 
 

Preekvoorziening: preekvoorziener@koepelkerkarkel.nl 

mailto:scriba@koepelkerkarkel.nl
mailto:martindedominee@gmail.com
mailto:cvk@koepelkerkarkel.nl
mailto:cvk@koepelkerkarkel.nl
mailto:diaconie@koepelkerkarkel.nl
mailto:verhuur@koepelkerkarkel.nl
mailto:preekvoorziener@koepelkerkarkel.nl
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          David de Bruijn 

Fysiotherapie                             
 

 

longfysiotherapie/manuele therapie 
daviddebruijnfysiotherapie@outlook.com 

  06-28436584 

 

 

 

 

 

          Van Daalen Bouw  

           en Ontwikkeling 
 

 
- www.j.v.daalen.nl -  

 

  0183-569800 

 

  E. Mosterd 

 
 

Timmer- en 
onderhoudswerken 

 

  0183-626343 

 

 

 

 

                              Büller 

Bouwmaterialen 
 

- keukens – sanitair - tegels - 
 

 0183-563044 

 

 

 

 

 

 

Linda Kreeft 
medisch pedicure 

 
 
 

 

www.pedicurearkel.nl 
Folkertsstraat 1c, 4241 BE Arkel 

 

  06-34884915 

 

  De Jager 

Ambachtsbakker 

 
Info@bakkerijdejager.nl 

 

  0183-561042 

 

 

 

  

           Bloemkado 
Art of Flowers 

 

Dr. H. de Vriesplein 1 
www.artofflowersarkel.nl 

 

0183-561422 

 

 
  

De Muizenval 

 
Bruin Café 

Gezelligheid kent geen tijd! 
 

  0183-561488 

 

 

 

 

  Wereldwinkel 

De Punt 
 
 

 fair trade & biologisch 
www.depuntarkel.nl 

 

 

 

 

 
   

J. de Jong 

 
Elektrotechniek 

- Uw juiste contact - 
 

  0183-565360 

 

 

 

mailto:daviddebruijnfysiotherapie@outlook.com
mailto:Info@bakkerijdejager.nl
http://www.artofflowersarkel.nl/
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                    VIVEEN 

Elektro-Installatieburo 
 
 

- Stroom is onze kracht - 
 

  0183-562227 

 

Van Toer Advies  

 
 

www.vantoeradvies.nl 

06-18680957 
ontslagrecht – arbeidsrecht 

contractenrecht 

       

        Van Houwelingen 

           Tweewielers 
 

Waar service nog gewoon is 
www.vanhouwelingen.net 

 

  0183-561911 

 

 

 

  Sterk 

Tuincentrum 
 
 

 

- tuinontwerp – onderhoud - aanleg - 
www.tuincentrumsterk.nl 

  0183-622941 

 

 

 

 
 

                  Amarantha  

           Uitvaartzorg 

 
Petra van de Minkelis, uitvaartbegeleider 

www.amaranthauitvaartzorg.nl  

  0183-563948 

 

 

               Van Ouwerkerk 

Wijnkoperij 
 
 

- Op uw gezondheid! - 
 

  0183-561133 

 

            de Groot 

Uitvaartverzorging 
 
 

- Uw vertrouwen waardig - 
 

  0183-633500 

 

              Mail naar: 

       cvk@koepelkerkarkel.nl 

      
  

Hier kan uw 

 advertentie staan 
 

            

 

 

 

      ArkelWonen 

   
 

Inspirerende interieurconcepten 
   www.arkelwonen.nl  

  0183- 561277 

 

 

 

 

 

 

John van der Put 

schilderwerken 

 
                Voor al uw schilderwerk! 
          jhwvanderputschilderwerken.nl 

              06-52014034 

 
 
 

-  
 

  0183 

 

http://www.vantoeradvies.nl/
http://www.tuincentrumsterk.nl/
http://www.amaranthauitvaartzorg.nl/

